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Activiteitenprogramma 2025-2026

Het jaarthema van de PKN voor het seizoen 2025/2026 is : “Kijk! Laat je
verrassen door het werk van Gods Geest.”

Dit jaarthema nodigt ons uit om met verwondering te kijken naar wat er om
ons heen gebeurt en te ontdekken hoe de Geest werkzaam is in kerk en
samenleving.

Het team van Vorming en Toerusting (V&T) heeft weer een gevarieerd
programma rondom dit thema samengesteld.

We hopen u en jou te ontmoeten bij een of meerdere activiteiten!

V&T commissie bestaande uit:

Mieke Batenburg tel: 06-20906970 / email: mieke@pmbatenburg.nl
Marjan Boer tel: 06-57845921 / email: marjanboer@xs4all.nl

Otti Huisman tel: 06-24154484 / email: otti.huisman@hotmail.com
Judith Schuurman  tel: 06-51564908 / email: judith.schuurman@live.nl
Elvira Slieker tel: 06-27324897 / email: elviraphilipsen@hotmail.nl
Elma Tolenaars tel: 06-16657630 / email: tonelma04@gmail.com
Alexander Veerman tel: 06-83663420 / email: al.veerman@gmail.com




Bezoek aan de Sint Janskathedraal in s Hertogenbosch

Onze kathedrale basiliek, parel van de Brabantse gotiek, is bisschopskerk,
bedevaartkerk en heiligdom van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, parochiekerk
van de Bossche binnenstad en nationaal monument.

Al 800 jaar is de Sint-Jan een baken van hoop voor velen.

Ontdek de schoonheid van dit Godshuis en ervaar haar rijkdom.

Een gids gaat ons begeleiden en zoveel mogelijk vertellen over deze kathedraal.
Deze rondleiding duurt 1 %2 uur.

Ga je mee en laat je je verrassen?

Wanneer: 4 oktober
Aanvang: 13:30 uur

Waar In‘s Hertogenbosch
Kosten: € 6,00 per persoon

Aanmelden: uiterlijk 22 september bij Marjan Boer 06-57845921 of
Mieke Batenburg 06-20906970
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Creatieve Meditatieavonden

Wat is creatieve meditatie?

Voor jong en oud - ervaar rust, geloof en expressie
Creatieve meditatie is een uitnodiging om stil te worden en op een rustige, open
manier in contact te komen met jezelf én met God. Aan de hand van een bijbeltekst of
inspirerend thema ga je creatief aan de slag — bijvoorbeeld met tekenen, schilderen,
kaarten maken of schrijven.

Je hoeft niet creatief of handig te zijn. Het gaat niet om mooi of goed, maar om
uitdrukking geven aan wat er in je leeft.

In een sfeer van rust, aandacht en geloof vind je ruimte om te vertragen, te voelen en
je geloof op een persoonlijke manier te beleven. Het sluit mooi aan bij de protestantse
traditie van verstilling en bezinning.

ledereen is welkom - jong en oud, mét of zonder ervaring.
Laat je verrassen door wat er ontstaat in stilte en kleur.
Jacqueline van Dalen verzorgt deze avonden.

Wanneer: 30 oktober en 6 november
Aanvang: 19.30 uur

Waar: de Voorhof

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelden: uiterlijk 21 oktober bij Otti Huisman 06-24154484

Theater “Rouwt”

Beleef deze aangrijpende theatervoorstelling over verlies en rouw. Een avond vol
herkenning en verbinding, met een lach en een traan.

Laat je meenemen in dit bijzondere verhaal over de worsteling tijdens het einde van
het leven en de veranderende relatie met je partner, omgeving en God.

Hoe verweef je rouw in het leven, en hoe ga je als naaste om met iemand die rouwt?
Samen ontdekken we deze vragen, omdat we allemaal, vroeg of laat en de één heftiger
dan de ander, te maken krijgen met rouw.

Wanneer: 14 november
Aanvang: 20.00 uur
Waar: in de kerkzaal
Kosten: €19,50 p.p.

Ticket bestellen via:  https://www.truetickets.nl/e/19069/tickets/
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met andere kerken in Sliedrecht.
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Running Dinner

Het Running Dinner is dit jaar de start van de diaconale week en inmiddels een smake-
lijke traditie geworden. We willen er samen met jou ook weer een feestelijke avond vol
ontmoeting en gezelligheid van maken!

Het concept is eenvoudig: je schuift met een gevarieerd gezelschap aan bij gemeente-
leden thuis.

Ben je nog niet eerder geweest? Dan is dit hét moment om aan te haken. In groepjes
van 4 of 6 personen geniet je van een driegangenmenu op drie verschillende locaties.
We starten met een voorgerecht bij het eerste adres, verplaatsen ons daarna naar het
hoofdgerecht op een tweede locatie en sluiten samen af met een feestelijk Grand
Dessert in de Voorhof.

Elke gang is een verrassing, het is eten wat de pot schaft (geef wel je dieetwensen
door)!

Onze thuiskoks halen alles uit de kast en jij hoeft alleen maar aan te schuiven en te
genieten.

Het Running Dinner is een mooie mix van ontmoeting, gastvrijheid en heerlijk eten. Je
leert gemeenteleden (opnieuw) kennen in een ongedwongen en warme sfeer.

Dit jaar geven we het Running Dinner een bijzondere twist: neem iemand mee die je
graag wat extra aandacht of gezelligheid gunt. Denk aan iemand die vaak alleen eet,
iemand die je al een tijd niet hebt gesproken of iemand die je gewoon wilt verrassen.
Het is een activiteit voor jong, oud, leden en (nog) niet leden. ledereen is welkom!

Wil je meedoen als gast of thuiskok? Meld je dan aan en vergeet je introducé niet!

We gaan voor een groot aantal gevulde huiskamers! Zien we je dan?

Wanneer: 31 januari

Aanvang: 17.30 uur

Waar: verzamelen bij de Voorhof

Kosten: € 5,00 per persoon, kinderen gratis

Aanmelden: uiterlijk 19 januari bij Marjan Boer 06-57845921
of Elma Tolenaars 06-16657630

RUNNING DINNER
VORMING & TOERUSTING




Op weg naar Pasen - Labyrint & Creatieve Meditatie

In de veertigdagentijd worden we uitgenodigd om stil
te staan, tot rust te komen en de weg naar Pasen bewust
te beleven. Dit jaar organiseren we daarom twee
bijzondere avonden rond het labyrint - een eeuwenoud 4
christelijk symbool van bezinning, gebed en innerlijke weg. f {:

Een labyrint is géén doolhof, maar een pad dat je stap voor i
stap naar het midden leidt. Het staat symbool voor onze |
levensweg: met wendingen, stiltes, omkeringen en
uiteindelijk een ontmoeting - met God en met jezelf.

Eerste avond: Creatieve meditatie en vingerlabyrint maken

We starten met uitleg over de betekenis van het labyrint in het christelijk geloof en de
veertigdagentijd. Daarna maken we op een meditatieve manier een eigen vingerlaby-
rint, dat je thuis kunt gebruiken in je stille tijd. Een avond vol rust, creativiteit en bezin-
ning

Tweede avond: Labyrintloop in stilte

Het labyrint zal vooraf al in de ruimte zijn uitgelegd. Na een kort moment van stilte en
inleiding nodigen we je uit om het labyrint in stilte te lopen. Onderweg kun je je eigen
vragen, gebeden of gedachten meenemen. Laat je stap voor stap leiden op weg naar
het hart - en vandaar weer terug de wereld in, bemoedigd en gedragen.

Jacqueline van Dalen verzorgt deze avonden.

Wanneer: 3 maart creatieve meditatie en 17 maart labyrintloop in stilte
Aanvang: 19.30 uur

Waar: de Voorhof / Kerkzaal

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelden:  uiterlijk 24 februari bij Otti Huisman 06-24154484
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Kloosterbezoek

Op zaterdag 18 april 2026 willen we met elkaar naar de abdij Koningshoeven in Berkel
en Enschot. Hier woont, werkt en leeft een vitale kloostergemeenschap, die al bijna
150 jaar haar principes van stilte, soberheid en solidariteit koestert.

De monniken van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven vullen hun leven met
gebed en werk. Dat gebeurt toegewijd aan God, veelal in stilte en tegelijkertijd maat-
schappelijk betrokken. De abdij is een oord van ontmoeting, tussen God en mens,
mens en natuur, mens en mens. Het dagelijkse rooster van bidden, meditatief lezen en
werken vraagt om toewijding en een onuitputtelijk trouw aan God.

Voor de monniken geldt dat de zeven gemeenschappelijke gebedstijden hen helpen
om het gebed door de dag te dragen, het geeft rust, ritme en regelmaat.

De vieringen samen met de monniken zijn openbaar en toegankelijk voor de
bezoekers. Het klooster is een huis van gebed, maar ook van arbeid. Zo wordt er brood,
chocolade, biologische kaas en jam gemaakt en brouwen de trappistenmonniken ook
trappistenbier “La Trappe”. De monniken leven o.a. vanuit de verkoop van hun zelfge-
maakte producten.

We verzamelen ons op zaterdag 18 april om 8.30 uur bij de Voorhof en we rijden
gezamenlijk naar Berkel en Enschot. Aangekomen bij de abdij maken we eerst een
kloosterwandeling door het natuurgebied rond het kloostercomplex (3.5 km).
Vervolgens wonen we de eucharistieviering van 11.30 uur bij en na de viering gaan
we lunchen in het Abdijrestaurant. Activiteiten ‘s middag zijn: een rondleiding door de
bierbrouwerij, het bijwonen van het namiddaggebed (noon), een trappistenbiertje
proeven, winkelen in de kloosterwinkel en wandelen door de kloostertuin.

Zo hopen wij op deze zaterdag een indruk te krijgen van deze kloostergemeenschap.

Wanneer: 18 april

Aanvang: 8.30 uur

Waar: verzamelen bij de Voorhof

Kosten: € 17,50 voor de rondleiding in de bierbrouwerij. De lunch in het

Abdijrestaurant is voor eigen rekening en we delen de reiskosten.
Aanmelden:  Uiterlijk voor 11 april bij Elma Tolenaars, tonelma04@gmail.com
06-16657630

Laat even weten of je kan rijden of niet. i

Abdij Koningshoeven

*We raden je aan om je ruim van tevoren op te geven in
verband met de rondleiding door de bierbrouwerij.
De rondleidingen moeten namelijk online geboekt worden

+
en zijn ook voor andere toeristen toegankelijk, dus vol is vol. 1 '




Los in de Biesbosch

Dit jaar willen we het seizoen afsluiten met een gevarieerd programma in de buiten-
lucht waar voor iedereen wat te doen is.

We beginnen om 9.30 uur met een dienst in de kerk. Na het koffiedrinken in de
Voorhof kunt u op eigen gelegenheid naar de Biesbosch gaan. We spreken daar om
12.00 uur af bij de dagcamping. We willen gezamenlijk lunchen met het door u zelf
meegebrachte eten. Om 13.00 uur beginnen de activiteiten.

Later volgt er meer info

Wanneer: 7 juni

Aanvang: 12.00 uur

Waar: Biesbosch

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelden: uiterlijk 22 mei bij Marjan Boer 06-57845921 of
Otti Huisman 06-24154484

Nationaal Park
De Biesbosch
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Z.I.N. 2030 - Zoeken. Inspireren .Naleven.
"Geloof begint met durven vragen."

Wat is Z.I.N. 20307 Een maandelijkse inspiratiesessie voor jonge mensen (16-25 jaar)
die willen praten over geloof, keuzes, vriendschap, onrecht, dromen, twijfels en alles
daartussenin.

Geen lesje. Geen kring. Wel een open plek waar jij ertoe doet. We noemen het:

Een real-life denkplek

Een ruimte voor vragen, hoop en groei.

Samen zoeken we wat het betekent om Jezus te volgen in deze tijd — niet perfect, wel
echt. Waarom zou je komen? Omdat je gelooft. Of twijfelt. Omdat je nieuwsgierig bent.
Omdat je voelt dat er meer is. Of omdat je iemand zoekt om écht mee te praten. Jezus
nodigde mensen uit om te wandelen, niet om te presteren. Hij stelde vragen, luisterde,
en at met iedereen die erbij wilde zijn. Bij Z..N.2030 mag je lachen, twijfelen, delen, stil
zijn, meedoen — of zelfs luisteren. Geen aanmelding nodig, geen verplichtingen. Kom
gewoon een keer -of vaker maar weet dat je welkom bent.

Wanneer: 14 september: Opstarten na de zomer
12 oktober: Partici-pizza’s
9 november:  Zingeven
14 december: Kerst zonder kerststress

11 januari: Nieuwjaarslunch

8 februari: Inspireren

8 maart: Nuanceren

12 april: Zoeken

23 en 24 mei: Nachtje weg in Biddinghuizen,
14 juni: Indenken

12 juli: Uitzwaaien vakantiegangers

In augustus? Stuur ons een berichtje vanuit je hangmat vanaf een
wazige locatie

Aanvang: 11.00 uur
Waar: In de Voorhof
Contact: Mettie van den Dool mena.vandendool@gmail.com / 06-39384971
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Bijbelkring

Informatie hierover is nog niet beschikbaar en wordt later vermeld in Ik Geloof

Kerkreisje

Informatie hierover is nog niet beschikbaar en wordt later vermeld in Ik Geloof

iBelieve

Informatie hierover is nog niet beschikbaar en wordt later vermeld in Ik Geloof

LHTBI-eetgroep

Informatie hierover is nog niet beschikbaar en wordt later vermeld in Ik Geloof
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