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Activiteitenprogramma 2024-2025
Het thema voor het seizoen 2024/2025 is:  ‘Als nieuw! Leven in het licht van 
Gods Koninkrijk”.
Met dit nieuwe thema zijn wij als team Vorming & Toerusting aan de slag 
gegaan en hebben weer een afwisselend programma samengesteld. 
Het boeiende thema daagt ons uit om samen gemeente te zijn, levend in het 
licht van Gods Koninkrijk.
We hopen u / jou te ontmoeten bij  een of meerdere activiteiten!
                                                                             

V&T commissie bestaande uit:

Mieke Batenburg  tel: 06-20906970 / email: mieke@pmbatenburg.nl
Marjan Boer    tel: 06-57845921 / email: marjanboer@xs4all.nl 
Otti Huisman   tel: 06-24154484 / email: otti.huisman@hotmail.com 
Judith Schuurman  tel: 06-51564908 / email: judith.schuurman@live.nl
Elvira Slieker   tel: 06-27324897 / email: elviraphilipsen@hotmail.nl
Elma Tolenaars   tel: 06-16657630 / email: tonelma04@gmail.com 
Alexander Veerman  tel: 06-83663420 / email: al.veerman@gmail.com



VORMING & TOERUSTING

Bezoek aan de Pauluskerk

“Overwin het Kwade, door het Goede”

De Rotterdamse Pauluskerk opende in 1960 haar deuren. Sinds 1979 groeide de 
Pauluskerk onder aanvoering van ds. Hans Visser uit van ‘alleen een kerk’ tot een 
ontmoetings- en ondersteuningsplek met vooral een diaconale functie. Het zwaarte-
punt lag daarbij aanvankelijk vooral bij de zorg aan drugsverslaafden. In de afgelopen 
jaren verschoof het accent naar meer doelgroepen, vooral ook mensen zonder geldige 
verblijfspapieren.

De Pauluskerk ziet ‘geloven’ en ‘hulpverlenen’ als twee zaken die onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Op de website van de Pauluskerk staat: 
“We weten ons geïnspireerd door de ‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid en 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarbij kiezen we radicaal de 
kant van de mensen die bij ons aankloppen. Zij zijn onvoorwaardelijk welkom. 
Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in ons vaandel. We reiken 
niet alleen hulp aan in de vorm van eerste levensbehoeften, maar geven ook onder-
steuning in bredere zin, gericht op het versterken van ‘levenskracht’.

Het jaarthema van de PKN is “Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk”. Is dat niet  precies wat de Pauluskerk doet?  

Op 26 september om 20.00 uur zijn wij met 20 personen 
van harte welkom. We krijgen een rondleiding langs de
 verschillende activiteiten en de vrijwilligers vertellen over 
het hoe en waarom van de Pauluskerk. 

Ga je met ons mee?

Wanneer:  26 september                                                                                                               
Aanvang:  20.00 uur om 19.00 uur verzamelen bij de kerk                                                                                                                                                                                                                                                               
Kosten:  vrijwillige bijdrage voor de Pauluskerk                                                                                                                         
Aanmelden:  uiterlijk 23 september bij Otti Huisman of Elma Tolenaars
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Avond met en over vluchtelingen 

In 2023 hebben moslims en christenen elkaar gevonden in Pand 33 om openhartig te 
spreken over hun geloof, de overeenkomsten en de verschillen. Begin 2024 is een 
samenwerkingsplatform gestart, waarin moslims zich als ‘medelanders’ presenteren. 
Een van de doelen daarbij is om wederzijds begrip te bevorderen. Twee Koerdische 
moslims, Sadiq en Ibrahim, hebben een lezing voorbereid over de reden van hun vlucht 
naar Nederland. Sadiq was leraar Engels in zijn woonplaats en Ibrahim was een gewaar-
deerd kok. Ze hebben alles achter moeten laten en moesten hier in Nederland hun 
leven weer opbouwen. Ibrahim wil in deze lezing ook wat vertellen over hun muziek-
cultuur. Het wordt een interessante multi-culturele avond. 

Wanneer:  3 oktober                                                                                                                                                                                                                            
Aanvang:  20.00 uur                                                                                                                                                       
Waar:   in de kerkzaal                                                                                                                                
Kosten:  vrijwillige bijdrage                                                                                                                                 

Creatieve Meditatieavonden 

Ook dit jaar hebben we twee avonden gereserveerd voor een creatieve meditatie o.l.v. 
Jacqueline van Dalen.                                                                                                                                                                                    
We beginnen de avonden met een korte stille meditatie daarna gaan we een persoon-
lijk journaal dagboek maken met schrijfoefeningen en creatieve meditatie 
oefeningen…”verwacht het onverwachte”.                                                                                                                                                                    
De avonden zijn afzonderlijk bij te wonen.                                                                                                                          
Je bent van harte welkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wanneer:  23 oktober en 13 november                                                                                                      
Aanvang:  19.15 uur tot 21.30 uur                                                                                                                                                                                                                                                              
Waar:   Karel Doormanstraat 2               
Kosten:  vrijwillige bijdrage                                                                                                                                                                                                                                               
Aanmelden:  uiterlijk 14 oktober bij Otti Huisman                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Goochelen in de kerk

Op deze VierdeZondag komt Elmar Hofstee met zijn gezinsvoorstelling “Kijk om je 
heen”.
De gezinsvoorstelling is gericht op de gehele gemeente van jong tot oud.
God heeft met iedereen een plan en heeft iedereen in de gemeente nodig om Zijn 
liefde door te geven.
Aan de hand van het verhaal “Het meisje en Naäman” gaan we kijken hoe God door 
ons heen kan werken. Kortom: hoe we één gemeente kunnen zijn.                                                                                      
Tijdens deze voorstelling worden goocheltrucs gebruikt om de boodschap te 
ondersteunen.
Een interactieve voorstelling voor de hele gemeente.

Bent u en ben jij erbij?

Wanneer:  26 januari
Aanvang:  10.30 uur
Waar:   in de kerkzaal
Kosten:  vrijwillige bijdrage via collecte

Running Dinner

Wat is ons activiteitenprogramma zonder het altijd gezellige Running Dinner? Deze 
leuke activiteit mag toch niet ontbreken? 
Voor degene die niet weet wat het inhoudt, hieronder nog een uitleg:
Met het Running Dinner gaan we, in groepjes van 4 – 6 personen, op verschillende 
adressen genieten van een 3 gangen diner. 
Bij het eerste adres starten we met het voorgerecht en op het tweede adres het 
hoofdgerecht. We sluiten het Running Dinner gezamenlijk af met een Grand Dessert 
in de Voorhof. 
Ieder jaar worden we weer verrast door de kooktalenten van onze thuiskoks.
Tijdens het tafelen kun je praten met je tafelgenoten over verschillende onderwerpen 
en is het weer een moment om elkaar beter te leren kennen. 
Best spannend maar het kan een begin zijn van nieuwe contacten.
Wil je meedoen met Running Dinner als kok of gast? We zien jullie aanmelding graag 
tegemoet. Hoe meer zielen….
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Wanneer:  1 februari
Aanvang:  17.30 uur 
Waar:   verzamelen bij de Voorhof
Kosten:  € 5,00 per persoon, kinderen gratis
Aanmelden:  uiterlijk 19 januari bij Marjan Boer of Elma Tolenaars   

De schaduwkant van mode          

(Bewust) leven in het Licht van Gods koninkrijk                                                                                                              
De eerste week van februari 2025 willen we als gemeente na gaan denken over hoe  wij 
(nog) bewuster kunnen gaan leven. We worden door het jaarthema uitgedaagd om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en de schepping. Hoe gaan wij om 
met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige 
economie? 

Op vrijdagavond 7 februari hebben wij Joost Keesmaat van de organisatie “Internatio-
nal Justice Mission” uitgenodigd om het met ons  te hebben over uitbuiting  en slaver-
nij. “IJM” werkt samen met lokale autoriteiten om slavernij, mensenhandel en geweld 
tegen mensen in armoede te stoppen. 

Elke dag worden talloze mensen als slaaf verkocht. Slaafeigenaren  maken enorme 
winsten door de slachtoffers uit te buiten. “International Justice Mission” is een wereld-
wijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Tijdens deze 
avond  horen en zien we de verhalen van mensen die in slavernij leven. We ontdekken 
wat de Bijbel zegt over onrecht en gerechtigheid. En deze avond zal duidelijk worden 
dat verandering en bevrijding mogelijk zijn. De lezing begint om 20.30 uur, waarbij 
Joost ons tot ongeveer 21.30 uur zal meenemen in de verhalen van onrecht en hoop. 
 
Het is vrijdagavond dus het mag wat later worden, want we gaan na de lezing nog niet 
naar huis. We hebben vast wel kleding in de kast hangen dat niet meer gedragen wordt.                                                                                                                                                                                  
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Vanavond kan je ze meenemen naar de kerk want 
we gaan “een kledingruilparty” houden. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kan je kijken en passen of 
er iets bij zit wat jij weer kan gebruiken. En wie weet ga jij 
met kleding ‘ALS NIEUW’ de deur uit. 

Wanneer:  7 februari
Aanvang:  20.30 uur start de lezing
  Start kledingruilparty 21.30 uur, 
  meer informatie hierover volgt nog
Waar:   in de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 30 maart bij Elvira Slieker of Elma Tolenaars

Reünie Musical Ruth 

Een paar maanden geleden hebben we de musical Ruth opgevoerd.
Wat was het mooi, ontroerend en indrukwekkend!
We zouden het leuk vinden om elkaar weer te spreken.
Vooraf willen we, net als tijdens de musicaldagen,  met elkaar eten.
Hoe we de avond verder invullen dat is nog niet helemaal bekend maar het wordt 
vast gezellig
Ben je erbij?

Wanneer:  11 april
Aanvang:  18.00 uur 
Waar:   de Voorhof
Aanmelden:  uiterlijk 2 april bij Marjan Boer of Elma Tolenaars
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Sedermaaltijd 

“Waarom is deze avond anders dan andere avonden?”

Over heel de wereld wordt Pasen gevierd. Voor het joodse volk is Pasen, het Pesach, 
waarin de uittocht van Egypte wordt gevierd. Het Pesach begint met een Sedermaal-
tijd. Bij veel christenen wordt dat ook wel gezien als het Laatste Avondmaal. 
De Sedermaaltijd kent een bepaalde orde, een bepaalde volgorde en de prachtige 
symboliek verwijst naar de verlossing.   
Wij nodigen u/jou uit om de Sedermaaltijd te vieren en stil te staan bij de vraag, 
“Waarom is deze avond anders dan andere avonden?”.   

Wanneer:  13 april
Aanvang:  16.00 uur 
Waar:   in de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 30 maart bij Marjan Boer of Elma Tolenaars

     

Gluren bij de Buren

Deze activiteit wordt de afsluiting van V&T seizoen en het idee is om deze dag te 
beginnen met een gezamenlijke lunch om 12.00 uur.
In een afwisselend programma nemen we het jaarthema “Als Nieuw” deze middag 
mee.                 
Hoe we verder de dag in gaan vullen? Dat is nog een verrassing maar muziek en 
creativiteit zitten in het programma maar meer informatie hierover volgt later.

Dus: “Save the Date!”

Wanneer:  24 mei
Aanvang:  12.00 uur 
Waar:   in de Voorhof
Kosten:  vrijwillige bijdrage
Aanmelden:  uiterlijk 17 mei bij Marjan Boer of Otti Huisman
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Bijbelkring

We hebben leerzame, soms verrassende gesprekken met elkaar over een gedeelte 
uit de Bijbel. 
Elke derde dinsdag van de maand komen we bij elkaar.
Over welke Bijbelgedeelten we gaan praten, is nu nog niet bekend.
Wij hopen op fijne ontmoetingen en inspirerende middagen.

Wil je er bij zijn, iedereen is van harte welkom!

Wanneer:  17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 
  18 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei 
Aanvang:  15.00 uur
Waar:   de Voorhof
Kosten:  geen
Aanmelden en/of vervoer: Marieke Huisman, tel. 0184-417710  

Kerkreisje

Ook in het voorjaar van 2025 wordt er een kerkreisje georganiseerd.
Gemeenteleden en gasten van jong tot oud kunnen 
deelnemen aan dit reisje, er is geen leeftijdsgrens.
Het kerkreisje staat in het teken van gezelligheid, 
ontmoeting en omzien naar elkaar. 
Ieder jaar proberen we een andere  bestemming 
te kiezen. Met elkaar maken we er een gezellige 
dag van. 
De bestemming, datum en kosten zijn nog niet 
bekend, in december hopen we meer informatie 
te geven.

De reiscommissie bestaat uit Bep van Helvoort, 
Wil van Ommen. Janneke Groenewegen en 
Fia van der Kuil.    
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ontmoeting en omzien naar elkaar. 
Ieder jaar proberen we een andere  bestemming 
te kiezen. Met elkaar maken we er een gezellige 
dag van. 
De bestemming, datum en kosten zijn nog niet 
bekend, in december hopen we meer informatie 
te geven.

De reiscommissie bestaat uit Bep van Helvoort, 
Wil van Ommen. Janneke Groenewegen en 
Fia van der Kuil.    

                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
VORMING & TOERUSTING

iBelieve

Informatie hierover is nog niet beschikbaar en wordt later vermeld in Ik Geloof
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