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Jezus’ intrede in Jeruzalem (Giotto, 1304-6)

Een zachtmoedige koning (Matth. 21)

Jezus wil met zijn leerlingen Pesach vieren in Jeruzalem en Hij voert zelf de regie over zijn intocht.
Twee leerlingen moeten een ezelin en haar veulen ophalen en iemand vragen stelt moeten ze
antwoorden: ‘de Heer heeft ze nodig’. Het heeft iets souvereins, iets koninklijks.

En zo wordt Jezus ook binnengehaald. Het is Koningsdag in Jeruzalem. De mensenmassa rolt een
loper voor Hem uit van mantels en palmtakken. En er klinken woorden uit Psalm 118: Gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer! Hosanna, o Heer, red toch! Zoon van David maak-ons-vrij-maak-
ons-vrij-maak-ons-vrij!

Vrij waarvan? We weten niet precies hoe de verwachting van de mensen eruitziet. Maar het lijkt er
sterk op dat de menigte hoopt op iemand die de gehate Romeinen zal verdrijven. De tijd is rijp voor
een bevrijdingsoffensief. Is dat niet de wil van het volk?

Je voelt op dit moment iets van de verleiding die op de loer ligt. Jezus is op het toppunt van zijn
populariteit. In het land is Hij een machtsfactor van betekenis geworden. En als je dan zo intens wordt

geloof, hoop en liefde
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toegejuicht en er iets van collectieve kracht ontstaat — samen staan we sterk — je angst verdwijnt in de
massa — is er maar weinig nodig om het Capitool te bestormen of het paleis van Pilatus of de tempel.
Maar schrijft Matteus: dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet
Zacharia ‘Zeg tegen Sion, kijk je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op
een veulen, het jong van een lastdier’.

Als in die dagen een koning intocht hield, zat hij hoog te paard. Verheven op een strijdros, de
gepantserde limo’s van die tijd. Maar Jezus komt aanrijden op een ezelsveulen. Vreedzaam.
Aanraakbaar. Zo komt de koning van de vrede.

En Mattels onderstreept het woord ‘zachtmoedig’. Ik vind dat een prachtig woord. Maar wat betekent
het? Is het ‘altijd de minste zijn’ ‘altijd nederig’? Een vrijbrief voor anderen om over jouw grenzen te
gaan? Zachtmoedig is niet: onderworpen of zwak. Eerder vastberaden. Moedig ook.

Zachtmoedig is het tegenovergestelde van arrogant, agressief, gulzig, gewelddadig.

Een treffende vertaling is ‘toegankelijk’. ‘Zie uw Koning komt tot u in toegankelijkheid’. Het doet me
denken aan hoe Huub Oosterhuis psalm 72 vertolkt, het lied over de van God gegeven koning: ‘Voor
kleine mensen is Hij bereikbaar’.

En wat dat concreet betekent dat wordt in het vervolg zichtbaar in de tempel. De verkopers en
wisselaars worden door Jezus de tempel uitgejaagd en er komen verlamden en blinden voor in de
plaats. En kinderen horen daar ook bij. Door Jezus’ toedoen wordt het huis van God een ruimte voor
wie niet mee kunnen of mogen doen, voor wie heling zoeken en ontferming. Voor wie hun gewonde
leven willen laten genezen. De kerk als hospitaal.

Om eerlijk te zijn: veel van wat wij in onze wereld zien gebeuren is daar in diepe tegenspraak mee.
We horen elke dag over machthebbers die zich als despoot gedragen. In onze cultuur worden succes
en rijkdom en gezondheid verheerlijkt. Het zijn de beelden die we elkaar voorhouden op sociale
media. En waar we ook in de kerk niet ongevoelig voor zijn.

Maar Jezus schept geen afstand. Hij is de naaste van allen en voor allen geworden. Op het toppunt
van zijn macht, daalt Hij heel diep af. Hoe diep, dat komt deze week aan het licht. Hij sterft onze dood
aan een kruis. Onze zonde, mijn hoogmoed en agressie, draagt Hij weg. Hij heeft ons liefgehad tot
het uiterste.

Op het hoge feest van Pasen wordt ons verkondigd, wordt ons verzekerd dat deze weg van lijden en
dood niet het laatste is. God heeft de weg van deze nederige koning bevestigd. Gerechtvaardigd.
Op de derde dag. ‘Wat zoekt u de levende bij de doden?’ Pasen dat is: deze zachtmoedige stijl van
leven en sterven heeft toekomst. En zal overwinnen. Jezus leeft.

Laten we daarvan zingen en van die hoop met zachtmoedigheid getuigen (I Petrus 3).

Ik wens u — mede namens het breed moderamen van onze classis - een gezegende Stille Week en
een vreugdevol Paasfeest!

Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood

met grote pracht en heerlijkheid
Hem zij de lof in eeuwigheid!



Voor wie vertrouwen op uw woord
ontsluit Gij zelf de donkere poort.
Zo laat ons dan uit alle macht
lofzingen Hem wiens heil ons wacht:
Halleluja, halleluja. (lied 622)
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