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e
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Orde van Dienst voor Kerst 2025 
m.m.v. Hans Dubbeldam (orgel) en Allet Mudde, 

Lean Besseling en Olga Warffemius (trompet) 
Gerard de Haan, voorganger 

 
Bij binnenkomst spelen orgel en trompetten 
verschillende kerstvariaties: 
- ‘O Bethlehem, du kleine Stadt’ 
- ‘Freu’dich, Erd’und Sternenzelt’ 
 
Om 09:25 uur orgel en trompetten: 
Een variatie op ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
 
Om 09:30 uur (orgel): 
‘Vrolijk zingen wij ons lied’ – orgel (uit: Zingende 
Gezegend - tekst: A.F. Troost  - melodie: ‘Ding 
dong, merrily on high’) 
 
Vrolijk zingen wij ons lied, 
de wereld moet het horen! 
Komt en ziet wat is geschied: 
de Heiland is geboren! 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Herders, spoedt u naar de stal: 
in doeken is gewonden 
Hij die herder wezen zal, 
het lam voor onze zonden! 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 



2 
 

Orde van Dienst – 1
e
 Kerstdag 2025 - 09:30 uur – PG Sliedrecht 

 

Wijzen, zoekt niet her en der, 
want ziet, boven zijn woning 
straalt een wonderlijke ster, 
daar woont Hij: onze koning! 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Mensen, overal vandaan, 
God Zelf is in ons midden! 
Komt dan, laten wij nu gaan 
Om Christus te aanbidden! 
Gloria, hosanna in excelsis! 
 
Welkom door Ouderling van Dienst 
 
Zingen (staande): Lied 477 ‘Komt allen tezamen’, 
orgel en trompetten, couplet 1 en 5 
                        
Stilte, Votum en Groet  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, die 
hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt 
van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en 
die niet laat varen de werken van Zijn handen. 
 
V: Genade voor ons en vrede van God onze 
Vader, van Jezus Christus, het geboren Kind, 
en van de Heilige Geest. 
 
Gemeente: 
Eer aan God in de hoge, 
en vrede op aarde. Amen. 
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Zingen: ‘Ere zij God’ (orgel en trompetten) 
 
(Gemeente gaat zitten) 
 
Geboortedag 
 
Zingen: ‘De Sterre gaat stralen’ (orgel) 
 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van ’t heelal. 
De engelen meldden, 
in Efratha’s velden, 
dat Hij werd geboren, 
in Bethlehems' stal. 
 
Komt, laten wij eren, 
de Heere der Heren, 
zo groot van ontferming, 
en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven, 
de Heiland der Wereld, halleluja. 
 
In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe, 
het Goddelijk Kind. 
De Sterre gaat stralen, 
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voor wie moe van ’t dwalen, 
bij 't wonder van Bethlehem, 
de vre-e-de vindt. 
 
Komt, laten wij eren 
de Heere der Heren 
zo groot van ontferming 
en van gena 
Want Hij wil ons geven 
dicht bij Hem te leven 
De Heiland der Wereld, halleluja 
 
Gebed 
 
Kindermoment en Projectlied 
 
Zingen: ‘Ere zij God in onze dagen’ – orgel en 
trompetten 
 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
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Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Schriftlezing: Oude Testament – Jesaja 11, vers 1 
 
Zingen: Lied 473, couplet 1 - orgel en trompetten 
 
Zingen: Lied 483, couplet 3 - orgel en trompetten 
 
Schriftlezing: Nieuwe Testament – Lucas 2, de 
verzen 1 tot en met 7 (staande) 
 
Zingen: Lied 486, couplet 1 en 4 - orgel en 
trompetten    
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 481, couplet 1 en 3 – orgel en 
trompetten 
 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en het 
Onze Vader 
 
Collecten en spelen: ‘Jesus bleibet meine Freude’ 
(J.S. Bach) 
 
Zingen: ‘Herders in het veld van Efrata’ – orgel 
(melodie: ‘Stay with me till the morning’ 
 
Herders in ’t veld van Efrata, 
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hoorden naar het Gloria, 
blij klinkt door de nacht, 
uw Koning wacht in een stal. 
Ga dan op weg naar Bethlehem, 
luister naar die blijde stem. 
Kom, o mensen, kom, 
en kijk niet om, kijk niet om. 
 
Refrein: 
Zoek vrede bij dit Kind, 
gezegend wie Hem vindt. 
Voor wie er in Zijn Naam geloven, 
komt er een nieuwe morgen. 
 
Ga mee op weg naar Bethlehem, 
luister naar die eng’lenstem. 
Kom, o mensen, kom, 
en kijk niet om, kijk niet om. 
Refrein (tweemaal) 
 
Zegen 
 
Zingen: Amen, amen, amen. 
 
Trompetten spelen: 
- ‘Mary’s Boy Child’ 
- ‘Carol of the bells’ 
  


