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Thema: “Ben jij een meeloper..?” 
 
 
 

• Welkom namens de kerkenraad 

• Zingen: Liedboek 975 vers 1 en 2 (Jezus roept hier mensen samen) 

• Hart onder de riem & Groet namens God 

• Klein Gloria 

• Inleiding thema: Ben jij een meeloper? 

• Tien Geboden + wettekst Matteus 22 vers 35-40 

• Zingen: Opwekking 518 (Heer U doorgrondt en kent mij) 

• Bidden om hulp bij het begrijpen van de bijbel 

• Bijbellezing: Matteus 4 vers 12-22 

 

Begin van Jezus’ verkondiging 

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij keerde niet 

terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en 

Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en 

Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, 

luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw 

van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 

18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 

Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden 

Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 

Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep 

hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 

 

 

• Zingen: Liedboek 531 vers 1 en 3 (Jezus die langs het water liep) 

• Preek (met BINGO, kerkboekje, kleurplaat; kinderen kunnen bij elkaar zitten achterin de kerk) 

• Zingen: Opwekking 599 (Kom tot de Vader) 

• Rode en groene kaart  

• Danken en bidden 

• Zingend bidden: Liedboek 1006 (Onze Vader) 

• Collecte 

• Slotlied: Opwekking 807 (God van licht) 

• Zegen & gezongen Amen 


