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Welkom, welkom

Welkom, welkom, welkom iedereen

Doe je met ons mee, we beginnen zometeen

Welkom, welkom, fijn dat jij er bent.

Zing gezellig mee als je dit liedje kent.

Maar eerst nog even dit, voor we verder gaan

tellen  we tot drie, en dan roep jij je naam...

1, 2, 3



Zingen: Welkom, welkom

Sorry, maar helaas

Dat ging nog niet zo goed

Daar komt ‘ie nog een keer

Nu weet je hoe het moet

1, 2, 3



Zingen: Welkom, welkom

Welkom, welkom, welkom iedereen

Doe je met ons mee, we beginnen zometeen

Welkom, welkom, fijn dat jij er bent.

Zing gezellig mee als je dit liedje kent.

Zing gezellig mee als je dit liedje kent.

Welkom, welkom!



We steken de kaars aan



Bidden



Ds. Beer





Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein

of ergens tussenin

God houdt van jou.

Ben je dik of ben je dun

of ben je blank of bruin

God houdt van jou.

Het geeft niet of je knapt bent

Het geeft niet wat je doet

God houdt van jou,

Hij is vol liefde

God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent,

Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent,

Hij kent je als je straalt





Ik wil het ook zien!



Ik zie jou

Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou. 

Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou. 

Zit je boven in de boom, dan help Ik je uit de droom. 

Sta je eenzaam aan de kant, dan neem Ik je bij de hand, 

want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie 

jou.
Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou 

Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou 

Zeg je: ‘Niemand denkt aan mij’, dan roep Ik je: ‘Kom erbij!’ 

Ben je bang of diep verwond dan maak Ik je weer gezond, 

want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 



Ik zie jou

Refrein: 

Kom maar tevoorschijn, wie je ook bent. 

Hier word je gezien, hier word je gekend. 

Ik ben de God van liefde en trouw. 

Lang voordat jij Mij zag, zie Ik jou!

Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, Ik zie jou. 

Wees blij, Ik loop je niet voorbij, Ik zie jou. 

Weet geen mens van jouw bestaan, dan noem Ik je bij je naam. 

Spreek je in een vreemde taal, jij bent deel van mijn verhaal, 

want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie 

jou.



Ik zie jou

Refrein: 

Kom maar tevoorschijn, wie je ook bent. 

Hier word je gezien, hier word je gekend. 

Ik ben de God van liefde en trouw. 

Lang voordat jij Mij zag, zie Ik jou!

Zie de mensen om je heen en vertel aan iedereen: 

‘Je bent never nooit alleen, nee, echt never nooit alleen, 

want ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou. Ja, ik zie jou ik zie jou, ik zie jou.’





Jezus houdt van...

Jezus houdt van alle kleine kinderen

Jezus houdt van alle kleine kinderen

Jezus houdt van alle kleine kinderen

Alle kleine kind'ren mogen komen.

1 kleine, 2 kleine, 3 kleine kinderen.

4 kleine, 5 kleine, 6 kleine kinderen.

7 kleine, 8 kleine, 9 kleine kinderen,

alle kleine kind'ren mogen komen



Jezus houdt van...

Jezus houdt van alle grote mensen

Jezus houdt van alle grote mensen

Jezus houdt van alle grote mensen

Alle grote mensen mogen komen.

1 grote, 2 grote, 3 grote mensen

4 grote, 5 grote, 6 grote mensen.

7 grote, 8 grote, 9 grote mensen,

alle grote mensen mogen komen



Ik hou van jou
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Bidden



Zegen



Zegenlied

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dichtbij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven



Fijne zondag!
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