JEUGDWERKFOLDER

2024-2025

KERKDIENST
KINDEROPPAS

KINDERNEVENDIENST

BELIJDENIS DOEN

ALPHA YOUTH

PRACTICING THE WAY VOOR 20/30-ERS B
7o
\

eugd

JEUGD PASTORAAL WERKERS nlgljerrlt:n



INHOUD

Voorwoord 3
Kerkdienst 4
Kinderoppas

Minikerk S

Kindernevendienst

Avondmaalscatechese

Happen en stappen

Clubs!

Huiscatechese 9
Belijdenis doen 10
Alpha Youth

Z..N.2030 1l
Practicing the Way voor 20/30-ers 12
Jeugd Pastoraal Werkers 13
Vragen?. 14

Beste sudery,

Fijn dat jullie interesse tonen in ons jeugdwerk! Geloven begint immers thuis. Hoe
jullie als ouders je verhouden met geloof, het leven, de kerk, bepaalt voor een

deel de weg die jullie kinderen zullen gaan. Met ons jeugdwerk willen we jullie
ondersteunen in de geloofsopvoeding. Het jeugdwerk vraagt om een wisselwerking
tussen ons als vrijwilligers, de kinderen en jullie als ouders. We hopen dat jullie ons
jeugdwerk een warm hart toedragen en jullie kinderen willen stimuleren om aan
activiteiten mee te doen. We realiseren ons dat het geloofsgesprek in het gezin lang
niet altijd eenvoudig is. Wij zoeken naar wegen om jullie daarbij te ondersteunen.
Als u vragen, verbeterpunten of suggesties heeft kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie “Wie kan ik benaderen als ik vragen heb”.

[urnens alle vguilligerns vary segment 1 eny 2

HALLO

Wat leuk dat je even de tijd neemt om door ons boekje heen te bladeren.
Zoals je zult zien, zijn er weer heel veel activiteiten en bijeenkomsten - voor
alle leeftijden! We kijken er naar uit om je op een van die activiteiten te
ontmoeten.

Waarom? Nou, allereerst omdat we ervan overtuigd zijn dat geloven bij ons
leven hoort. Geloven kan je rust geven en je helpen bij het maken van keuzes.
Tegelijkertijd is geloven lang niet altijd gemakkelijk. Soms heb je zelf misschien
lastige vragen. Of je bent een van de weinigen in je klas of vriendengroep die
naar de kerk gaat of iets met het geloof heeft. Dat is de tweede reden: praten
met leeftijdsgenoten en samen leuke dingen doen helpen om te groeien in

je geloof en je te verdiepen in de Bijbel. En tot slot: het is gewoon ontzettend
gezellig. We hebben de leukste leiding en doen de leukste dingen.

Wat we belangrijk vinden om te zeggen, is dat we als kerk veel meer doen

en zijn dan de zondagse kerkdiensten. Die kerkdiensten zijn trouwens erg
interessant. Voor de allerkleinsten is er oppas, voor de kinderen van de
basisschool kindernevendienst Daarnaast zijn er tal van speciale vieringen
die ook voor jou aansprekend zijn. Maar zoals gezegd, de kerk is meer dan de
zondag. Ook doordeweeks is er veel te beleven zoals de jeugdclubs. Check het
boekje: er is voor elke leeftijd iets te doen en je bent altijd welkom!

Soms heb je misschien meer behoefte om in je eentje met iemand te praten.
Omdat je met bepaalde vragen zit. Of omdat je heel erg blij bent. Of juist
omdat je je helemaal niet fijn voelt. Ook dat is bij ons mogelijk. Kijk maar bij
Jeugdpastoraat. Je mag altijd met een van ons contact opnemen als je wilt
praten. Wij willen graag voor jou, je familie en je vrienden een thuis zijn!

En mocht je iets willen organiseren, bespreken of wat dan ook, je kunt ons

altijd benaderen. Dan zullen we met elkaar kijken wat we voor jou kunnen
betekenen.

[urnens alle vy illogers
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Elke zondag zijn er om 09.30 uur en om 18.00 uur kerkdiensten in de
Protestantse Gemeente Sliedrecht (Middeldiepstraot/hoek Oranjestraat).

Een deel van de activiteiten in deze folder vinden plaats tijdens of rond deze
diensten in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de kerk. Om 18.00 uur
zijn er geregeld diensten met een bijzonder karakter, zoals Zondagavondzang,
TOP2000, Open Deur Dienst, Peuter- en Kleuterdienst. Actuele informatie

over onze diensten en/of activiteiten is te vinden op onze website
www.pgsliedrecht.nl of in de lokale kranten.

Hoe fijn is het als de jongste kinderen (0-4) kunnen spelen bij de kinderoppas
en u/jij naar de kerkdienst kunt. Bij alle diensten en feestdagen is er standaard
oppas aanwezig. We hebben een oppasgroep van volwassenen en onze
jeugd. De roosters plaatsen we geregeld in de kerkapp.

Omdat we graag flexibel willen zijn en blijven voor de mensen die oppassen
kan het wel eens

zijn dat je andere gezichten tegenkomt dan op het oppasrooster vermeld
staan omdat er sprake is van een onderlinge ruil.

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er oppas aanwezig. Bij het
binnenkomen kom je wegwijzers met daarop “oppas” tegen. Deze wijzen

de weg naar de ruimte van de oppas. De kinderen kunnen tijdens de dienst
spelen, knutselen, kleuren, lezen of zingen. Het is fijn als er een tasje is met
bijv. verschoning en eventueel iets te eten en te drinken. Tijdens de collecte
kunnen de kinderen opgehaald worden om samen met de ouders in de
kerk het slotlied mee te zingen en de Zegen te ontvangen. Zo ervaren ook de
allerjongsten alvast een stukje van de dienst.

We zijn natuurlijk heel blij als u /jij ook zou willen meedraaien in de
oppasgroep. Voor meer informatie over de oppas of als u/jij mee wilt draaien
in de oppasdiensten dan kunt ufkan je contact opnemen met Annienke
Vastenhout (06-28348330 [ annienkev@gmail.com).

Bij de Minikerk draait het helemaal om peuters
en kleuters. In een viering van maximaal een

half uur beleven we een Bijbelverhaal: kijken,
luisteren, proeven en voelen. We zingen natuurlijk
ook liedjes die bij het verhaal horen. Op deze
manier maken de kinderen op een speelse
manier kennis met de kerk en de verhalen uit

de bijbel. Dominee Beer is samen met Dominee
Alexander Veerman “de dominee” van de
minikerk maar we hebben ook wel eens iemand
anders die de plek van dominee Alexander
inneemt. We organiseren minstens drie vieringen
per seizoen.

Met uitzondering van de vakantieperiode, kunnen de kinderen in de leeftijd
van de basisschool de kerkdienst verlaten voor hun eigen ‘Dienst van het
Woord'. Tijdens de kindernevendienst (KND) wordt een Bijbelverhaal centraal
esteld. Ze verlaten de kerk aan het begin van de ‘Dienst van het Woord’
?“voor de preek”). De voorganger stuurt ze ‘op weg’ met ‘het licht’ uit de kerk.
Na het lied “We gaan voor even uit elkaar” vertrekken de kinderen naar hun
eigen nevendienst. Hier praten, zingen, bidden en maken ze een verwerking
naar aanleiding van het Bijbelverhaal. Bijvoorbeeld een kleurplaat, werkje,
spel, puzzel of doen we een proefje. Na het antwoordlied na de verkondiging/
preek komen de kinderen weer terug in de kerk, regelmatig met hun werkjes
onder de arm. Over de inhoud van de kindernevendienst overlegt de leiding
regelmatig met de predikant. Inspiratie voor de kindernevendienst haalt de
leiding uit de methode Bijbel Basics (NBG). Wij willen dat kinderen leren dat
God van mensen houdt, dat wij kinderen van God mogen zijn en dat Jezus het
voorbeeld voor ons leven is en dat wij door Hem naar God mogen komen.
Tijdens de kindernevendienst willen we de Bijbelse boodschap doorgeven
als bagage voor de rugzak op de levensreis. De kindernevendienst is op
een gezellige en zinvolle manier kerk zijn voor kinderen. De leiding van
de kindernevendienst bereidt gedurende het gehele kerkelijk seizoen,
verschillende speciale activiteiten voorde bijzondere aandacht gaat uit naar
de Adventsperiode, de Veertigdagentijd en Pasen, Pinksteren en Hemelvaart.
Doel hiervan is om deze dagen feestelijk te vieren. Elke 2e zondag van de
maand is er een kinderdienst; DE ARK. In deze dienst volgen we de vaste
elementen van de dienst in de kerk maar dan op basisschool niveau. We doen
verwerkingen (Spellen, puzzels, knutsel, soms zelf iets koken of bakken) die bij
het thema passen. Heb je vragen? Neem gerust contact op met Elna de Zwart
(0184-418748 [ elna.dezwart@kpnmail.nl | KNDsliedrecht@gmail.com).



Bij ons in de kerk mag, iedereen van jong tot oud, aan het Avondmaal meedoen.

Zes zondagen per jaar vieren we Heilig Avondmaal in de kerk en krijgt iedereen
een stukje brood en een slokje wijn/ druivensap.

Misschien heb je al deelgenomen aan het Heilig Avondmaal (HA) in de kerk,
misschien nog niet (zo vaak). Om uit te leggen waarom je een stukje brood en
een slokje druivensap krijgt en wat dat betekent, organiseren we deze speciale
themabijeenkomsten, helemaal gericht op kinderen.

ledereen uit groep 6,7,8 van de basisschool (en de ouders) die bij onze kerk
betrokken zijn, krijgt een uitnodiging om mee te doen.

leder jaar wordt &én van de volgend thema’s behandeld, zoals die daar zijn: “Back

to Basics!”, “Open je handen! En “Samen aan tafell”. De bijeenkomsten vinden

plaats tijdens de kerkdiensten. We ronden de bijeenkomsten af met een speciale

Heilig Avondmaalsviering.

Ds. Alexander Veerman, Ellen Visser en Elna de Zwart.

b 32 wmg_e/p?

Zomaar een keer
samen met elkaar in de Voorhof op een zaterdagmiddag of -avond bij elkaar
komen om wat te eten en een leuke activiteit. Herinner je de pannenkoeken,
patat, spelletjes en filmavond van afgelopen jaar nog?

Ben je geinteresseerd, houd het “Ik Geloof”, de website of de kerkapp in
de gaten. Daarnaast mogen natuurlijk ook een vriendjes of vriendinnetjes

Wi
M

Van september t/m mei is er elke week (behalve in de vakanties) club! De club
is er voor alle leeftijden: van groep 1 van de basisschool t/m de laatste klas van
het voortgezet onderwijs.

Spelletjes, sporten, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden en gewoon
gezellig met elkaar zijn! Behalve elke week club organiseren we activiteiten zoals
de jeugdweek, kinderkerstfeest en als hoogte punt: het jaarlijkse kamp! Met als
basis het christelijke geloof willen we een veilige plek zijn waar kinderen elkaar
kunnen ontmoeten en leuke dingen met elkaar kunnen doen.

Als afsluiting van het clubseizoen organiseren we elk jaar een spetterend kamp
voor alle kinderen van de clubs en uit de kerk. Een paar trefwoorden: Sporten,
bonte dag, kampdienst, gek doen, zingen, speurtocht, snoepen, buiten spelen,
verkleden, weinig slapen en vooral heel veel gezelligheid. Kortom, je moet er
gewoon bij zijn. Het kamp is dit seizoen met Hemelvaart, 28 tot en met 31 mei 2025.



De clubcontributie bedraagt € 3,00 per maand. Hiervan kopen we lekkere
Limonade en af en toe en een snoepje maar ook knutsel- en spelmateriaal.
Ook sparen we met alle clubkinderen elk seizoen voor een goed doel. Deze
bijdrage komt op € 3,00 per seizoen. Welk goed doel dit is, is voor nu nog
onbekend. Dit wordt later het seizoen bekend gemaakt. De clubs worden
gehouden in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de Protestantse
Gemeente Sliedrecht, Middeldiepstraat/ hoek Oranjestraat. Wil je op de
hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan lid van onze besloten
Facebook-groep: Clubwerk Sliedrecht.

Wil je weten welke club bij jouw leeftijd past en wanneer dat is?

,(gf,ﬂeéhaww&%l

Kinderen groep 1 & 2 van de basisschool.

Ix in de 2 weken op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.
Contactpersoon: Petra Elhalky (06-40434988/ p.elhalky@outlook.com)
Start: 18 september

Kinderen groep 3 & 4 van de basisschool.

Elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

Contactpersoon: Denise Verhoeven (06-48538650 | denisevZ@hotmail.com)
Start: 16 september

Kinderen groep 5 & 6 van de basisschool.

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.

Contactpersoon: Hannah Bakker (06-39720310 / h.bakker95@hotmail.com)
Start: 17 september

Kinderen groep 7 & 8 van de basisschool.

Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur.

Contactpersoon: Elyne de Zwart (06-16250823 | elynedezwart@gmail.com)
Start: 16 september

Tieners klas 1, 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Elke dinsdagavond van 20:00 tot 21.00 uur.
Contactpersoon: Amanda v/d Heerik (06-13346410 /
amanda_verschoor@hotmail.com)

Start: 17 september

vass, tienesy vary 12, tat eny met 15}4,#/

Catechisatie of catechese komt oorspronkelijk van een Grieks woord en
betekent zoiets als onderwijs in de geloofsleer. Het leren gaat al terug op

de gewoonte van Jezus om leerlingen te maken. Jezus was namelijk een
leraar, in de taal van de Bijbel: een Rabbi. Jezus vertelde dat Hij de Weg, de
Waarheid en het Leven is. In de leer gaan bij Jezus betekent dat je leert over
hoe het leven bedoeld is, hoe je naar onze werkelijkheid moet kijken en welke
weg je in het leven moet gaan. Geloven raakt eigenlijk aan je hele leven, en
beinvloedt alle keuzes die je maakt. Het bijzondere is dat als je meer en meer
ontdekt over de weg van Jezus, dat je gaat zien dat het juist ruimte en vrijheid
betekent, en je leven steeds mooier maakt. Tijdens de huiscatechese in de
bovenzaal van de Voorhof gaan we hier verder met elkaar over in gesprek.
Op de volgende vrijdagavonden van 17.00 —18.00 uur komen we bij elkaar: 27
september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 nhovember, 6 december, 10 en 24 januari, 7
en 21 februari, 7 en 21 maart. Leuk als je meedoet!

Arjan den Breejen (06-19004538 [ padbreejen@outlook.com)en ds. Alexander
Veerman (06-83663420 [ predikant@pgsliedrecht.nl).



BELIJDENIS DOEN

Misschien denk je er wel eens over na of je belijdenis zou willen doen. Wil jij samen met andere jongeren (16+) in gesprek over God, geloof en

Misschien ervaar je het als een grote stap en schuif je het nog wat voor je levensvragen? Dan is Alpha Youth een plek voor jou! Alpha Youth wordt

uit omdat je er ook wel tegenop ziet. Ik zou het fijn vinden om met jou over je georganiseerd door meerdere kerken uit Sliedrecht. Afgelopen voorjaar

vragen en twijfels door te spreken. Er zijn namelijk nogal wat misverstanden hebben we een ontzettend gaaf seizoen gehad waarin we 10 vrijdagavonden

rond het doen van belijdenis. Wat betekent het eigenlijk als je belijdenis van eerlijke gesprekken hadden, een onwijs tof weekend beleefden, nieuwe

het geloof wilt doen? vriendschappen ontstonden en waar we meer leerden over een leven met
God leven. In januari 2025 verwachten we weer met een AY-cursus te starten!

Wil je belijdenis doen, of heb je vragen over dit onderwerp, neem dan Volg @alphayouthsliedrecht op Instagram om op de hoogte te blijven van de

contact op met ds. Alexander Veerman (06-83663420). updates. Of je van kind af aan al in de kerk komt of nauwelijks iets van God

afweet, weet je welkom. Neem vooral je vrienden mee!

Ben jij op zoek naar meer zingeving en inspiratie in je leven? Ben je nieuwsgierig
naar een eigentijdse vorm van netwerken waarin geloof en dagelijkse praktijk
samenkomen? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan Z.1.N.2030,
onze gespreksgroep speciaal voor jongvolwassenen.

Z..N.2030 is een open en toegankelijke groep waar iedereen welkom is. We snappen
dat het spannend kan zijn om voor het eerst aan te sluiten bij een onbekende groep,
zeker als je bang bent dat jij je misschien een onbekende nieuwkomer voelt. Maar
wees gerust: we willen geen kliek zijn. De samenstelling van de groep wisselt per
bijeenkomst en we zijn juist blij met nieuwe gezichten en frisse gesprekken.

Eén keer per maand verzamelen we samen in de hal van de Voorhof, waar koffie

of thee voor je klaarstaan. We ontmoeten je graag van 11 tot 12 uur in de bovenzaal
voor een uur van verdieping en ontmoeting. De groep richt zich op twintigers, maar
jongeren vanaf 16 jaar zijn ook van harte welkom.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we hoe je als jongere Gods perspectief kunt
integreren in je leven, naar aanleiding van het thema dat in de ochtenddienst
centraal stond. Hoe betrek je God bij je dagelijkse gang van zaken? Welke rol speelt
je geloof in de keuzes die je maakt? Z..N.2023 is een plek om je ervaringen te delen,
nieuwe inzichten op te doen en elkaar te inspireren. We hopen je snel te mogen
ontmoeten. Dat kan al op 15 september tijdens ‘Startzondag'. Van harte welkom!

De volgende data zijn: 13 oktober, 10 november, 15 december, 12 januari 2025 -
Nieuwjaarslunch, 9 februari, 9 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni -Kamperen Biddinghuizen,
6 juli - uitzwaaien vakantiegangers, 17 augustus.

Poteluty welkpn

Meer informatie bij Mettie van den Dool
(06-39384971 [ mena.vandendool@gmail.com).
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PRAC

Al enkele jaren buigt een groep van 20/30-ers zich maandelijks na een kerkdienst
over vragen rond geloof en leven. Het zijn inspirerende en boeiende bijeenkomsten,
en het is altijd mogelijk om er een stoel bij te zetten, dus weet je welkom!

Een thema dat vaak terugkwam was de vraag hoe het geloof zou kunnen
doorwerken in het dagelijkse leven. Met deze vraag gaan we in dit nieuwe seizoen
aan de slag. Jezus vertelt over zichzelf dat Hij de Weg is. Volgelingen van Jezus
worden in het Bijoelboek Handelingen in eerste instantie geen ‘christenen’ genoemd,
maar ‘aanhangers van de Weg'. Geloven heeft te maken met een manier van leven
die doorwerkt op alle terreinen van het leven.

Dat dit niet eenvoudig is, wordt overigens ook duidelijk uit de brieven en geschriften
van het Nieuwe Testament. Het gaat niet vanzelf. Geloven vraagt om oefenen,
volhouden, vallen en weer opstaan. De Weg gaan is uiteindelijk oefenen en
praktiseren.

Vandaar dat we dit seizoen ons richten op het bewandelen van de Weg. Naast de
bijeenkomsten boven, in de Voorhof, gaan we thuis ook aan de slag met opdrachten
die we in koppels met elkaar bespreken. We komen op de volgende data bij elkaar:
1en 22 september, 13 en 27 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 2 en 16
februari, 2 en 16 maart, 6 april, 4 mei en 1juni.

Neem gerust contact op met Job van Achterberg (06-46778069 [ job@jobva.nl)
of ds. Alexander Veerman (06-83663420 [ predikant@pgsliedrecht.nl) voor meer
informatie of om je op te geven.

JEUGD PASTORAAL WERKERS

Wie ben ik?
Ik ben Mettie van den Dool, ik ben Jeugd pastoraalwerker in
segment 2 (16-30 jaar).

Wat betekent pastoraat?

Pastoraat betekent vooral omzien naar elkaar. Wij willen graag er voor jou zijn,
een band opbouwen, praten over school, geloof, je vrienden of dat waar jij het
over wil hebben.

Hoe kom ik in contact?

Wij houden meerdere keren per jaar een avond voor het segment om te
ontmoeten en te praten. Meer informatie staat op de website van de kerk en
op de facebook pagina (besloten groep: Ik ben er voor jou!) Bellen of mailen
mag natuurlijk ook %06-39384971 / mena.vandendool@gmail.com). Verder

proberen wij bij diverse activiteiten en diensten in de kerk aanwezig te zijn en
mag je ons dan altijd even aanspreken.
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VRAGEN?

Wie kan ik benaderen?

Segment 1

Naast alle vrijwilligers binnen het JJW kan jij/uw ook terecht met vragen bij:

Jeugd Ouderling André Bor (06-28876221 [ jjw@pgsliedrecht.nl)
Pastoraal medewerker Arjen den Breejen  (06-19004538 / padbreejen@outlook.com)
Diaken Tom Scholten (06-14895722 [ tj_scholten@hotmail.com)
Dominee Alexander Veerman (06-83663420 / predikant@pgsliedrecht.nl)
Segment 2

Sinds enkele jaren zijn alle leden van onze kerk ingedeeld in leeftijdssegmenten. leder
segment heeft een eigen team waarbij je terecht kunt voor vragen, praatjes of wat dan
ook. Segment 2 omvat de leden van 16 t/m 30 jaar; het team wordt gevormd door Job en
Mettie.

We vinden het leuk om te weten wat er voor jou speelt. Of je betrokken bent bij de kerk,
vragen of twijfels hebt over je geloof, ideeén voor de kerk of gewoon zin in een praatje.
Ook organiseren we regelmatig activiteiten. We willen graag naast je staan, niemand
hoeft het alleen te doen. Een drempel om contact op te nemen is er voor ons niet —
doe dit dus gerust. Wij zijn er voor jou!

Naast de kerk website hebben we ook een FB-pagina:

Contactgegevens:
Mettie: (06-39384971 /| mena.vandendool@gmail.com)

Diaken
Op het moment van schrijven is de functie van diaken vacant.

Ouderlingen
In het seizoen 2023-2024 is Job van Achterberg (06-46778069 |

job@jobva.nl) de ouderling van segment 2.

VX2 vhager o
cen gesphely, bel gt
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