
Samen 

voor 

elkaar 

 
Diaconie 
Het woord diaconie komt van diakonia, dit 
betekent dienstbetoon. Diaconie richt zich 
op lichamelijke, sociale en materiële nood van 
mensen en geeft (financiële) steun. Zowel in 
de eigen gemeente, als ook in de omgeving en 
elders in de wereld. 
 
De diakenen zijn ambtsdrager. Dat wil niet 
zeggen dat zij het diaconaat alleen uitoefenen. 
Nee, alle gemeenteleden dragen 

verantwoordelijkheid, want door 
de Geest zijn we allemaal 
medewerkers van God. 
Diaconaat is dan ook een taak 
van de hele gemeente. De 
diakenen zorgen voor informatie, 
gaan aan de slag met ideeën en 
plannen en maken verbindingen 

tussen mensen en 
instanties mogelijk. De 
kerkelijke gemeente 
wordt daarbij 
ingeschakeld, mensen 

worden bij elkaar betrokken. 
 
De diaconie is betrokken bij de medemens 
ver weg en dichtbij. 
 
    
 
Ver weg 

Zending, Wereld- 
diaconaat en 
Ontwikkelingssamen
-werking (ZWO) richt 
haar acties op 
mensen in nood in 
de hele wereld. Het 
contact met onze 
partnergemeentes in 
Rwanda 

valt hier ook onder. De  gemeente wordt 
betrokken bij acties als: kaarten versturen 
aan gevangenen, de 40-dagentijddoosjes 
en actie schoenendoos. 
 
Dichtbij 
Het meest zichtbaar is de zondagse 
collecte en het organiseren van het 
Heilig Avondmaal. Maar er gebeurt veel 
meer. Denk aan Diakass, waarbij 
gemeenteleden zieken en ouderen 
bezoeken. Ook organiseren zij 
koffieochtenden en spelmiddagen om 
mensen met elkaar in contact te brengen 
 

Samenwerking 
De diaconie van onze kerk is onderdeel   
van de Interkerkelijke Diaconale Commissie 
(IDC). Deze commissie helpt, plaatselijk, 
mensen in nood die niet bij een kerkelijke 
gemeente horen. 
 
Een onderdeel van het IDC is Hulp bij 
Thuisadministratie (HBT). Alle aangesloten 
kerken helpen met de financiering van dit 
project. Nog veel belangrijker is dat vrijwilligers 
uit al die kerken voor de praktische uitvoering 
zorgen. Zij helpen mensen in financiële nood 
om hun zaken weer op orde te krijgen. 
 
Buurtkast 
Naast de kerk staat een kast waar mensen 
schoonmaak- en hygiëneproducten en 
voeding in kunnen leggen. Mensen die het 
nodig hebben kunnen er producten uithalen. 
Samen staan we sterk en zo helpen wij elkaar. 
 
Veel meer dan collecteren 
Ook dichtbij is bijvoorbeeld de kerkauto, 
waarbij gemeenteleden, ouderen en   
mensen die slecht ter been zijn naar en 
    van de kerk rijden. Het jongerendiaconaat 
    helpt en ondersteunt jongeren, maar 
    probeert ze ook bij diaconaat te 
    betrekken. Jongeren die het moeilijk 
    hebben krijgen bijvoorbeeld een attentie 
    ter bemoediging. 
    Er zijn kerstpakketten voor   
    gemeenteleden die het wat minder 
    hebben. Bemoedigingsboeketten 
    voor hen die door een moeilijke periode 
    gaan. Zegeltjes sparen om daarmee geld 
    en producten in te zamelen. Acties voor 



    de voedselbank en ondersteuning van   
    andere plaatselijke initiatieven. 
 
    U ziet, diaconaat is    
   dus veel meer dan het 
    Heilig Avondmaal  
    organiseren en col- 
    lecteren op zondag. 
 
 
 
    Handen, ogen en oren 
    We zijn dankbaar dat, naast het team van 
    diakenen, veel gemeenteleden actief zijn 
    in het diaconaat. Zij zijn letterlijk de 
    handen van de diaconie. De diaconie kan 
    mensen in nood niet helpen zonder uw 
    hulp en steun. U, de gemeente, bent niet 
    alleen de handen maar ook de ogen en 
    oren van de diaconie. 
 
    Praktische en financiële steun zijn heel 
erg belangrijk. Maar ook zien of horen dat 
iemand het moeilijk heeft. 
Het signaleren van nood. Als de diaconie 
mensen dichtbij wil kunnen helpen met 
goederen, advies, doorverwijzing, dan moeten 
we die signalen wel zien. En ook niet 
onbelangrijk: de signalen moeten gemeld 
worden. Ook daar hebben we u bij nodig. Als u 
in uw omgeving mensen kent die het moeilijk 
hebben, mensen die hun baan verloren 
hebben of mensen die met ziekte te maken 
hebben, of.....Laat dit 
weten aan de diaconie. Alle signalen die 
binnen komen zullen wij discreet behandelen. 
 
 

 
Waar kunt bijvoorbeeld op letten? 
 
 
Er kunnen zich allerlei omstandigheden 
voordoen waardoor mensen kwetsbaar 
worden: een scheiding, een partner 
verliezen of een baan, van een uitkering 
afhankelijk worden. Maar ook ziek worden, 
(mantel)zorg nodig hebben of deze juist 
geven zijn omstandigheden die 
aanleiding zijn om extra naar elkaar om te 
zien. 
 
Soms zijn er signalen dat hulp of 
ondersteuning zeer welkom is. Denk aan 
mensen die niet meer buiten komen of de 
gordijnen altijd dicht houden. Mensen die 
niet meer opruimen waardoor de woning 
en woonomgeving vervuild raken. Volle 
brievenbussen en het niet meer openen 
van post. Mensen die al schulden hebben 
of al in de schuldhulpverlening zitten. Denk 
ook aan kinderen die niet meedoen aan 
(sport) activiteiten of hun verjaardag niet 
vieren. 
 

 

 
Natuurlijk is het 
niet zo dat al die 
omstandigheden 
of signalen 
betekenen dat er hulp nodig is. En we zijn 
ons er ook zeer van bewust dat er nog veel 
meer signalen kunnen zijn die ons er op 
wijzen dat hulp nodig is. Voor de diaconie  

 
is het meest belangrijke dat u deze signalen 
met ons 
wilt delen. U bent onze handen, ogen en oren. 
 
Wat vragen we nu precies van u? 
 
 
 
De diaconie is dankbaar voor al die mensen 
die zich al diaconaal inzetten voor de 
medemens. We kunnen altijd vrijwilligers 
gebruiken. Bijvoorbeeld voor de kerkauto (1x 
in de zoveel tijd, haalt/brengt u iemand voor de 
zondagse ochtenddienst. Ook voor de 
administratieve ondersteuning, via HBT, aan 
mensen die problemen hebben met hun 
financiën en 

administratie. Verder zoeken we naar signalen. 
Signalen dat mensen in nood verkeren en wel 
wat hulp kunnen gebruiken. De diaconie kan 
dit niet alleen. Wij hebben u nodig, want 
diaconaat doe je samen. Samen voor elkaar. 
     
De diaconie van de Gereformeerde Kerk in 
Sliedrecht is te bereiken via e-mail: 
diaconie.gerefkerk.sliedrecht@gmail.com  
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