
 

 
DE AFSCHEIDING 1834 
 
In het Groningse plaatsje Ulrum deed op 29 oktober 

1829 ds. H. de Cock zijn intrede.  

Hij onderscheidde zich niet van de meeste 

predikanten in die dagen. Hij kende niet de diepte 

van zijn schuld tegenover God de Vader. 

Hij kende niet het machtig en alles omvattend 

verlossingswerk van Christus 

de Zoon. Hij kende niet de rijke inhoud van dat 

eenvoudige woord: Genade. 

 

Maar in Ulrum waren eenvoudige en vrome mensen, 

zoals een zekere Klaas Kuipenga, die tot ds. De Cock 

zei:  

“Indien ik ook maar één zucht tot mijne 

 zaligheidmoet toebrengen, dan is het voor  

mij een verloren zaak”. 

 

Dit was voor deze predikant ongehoorde taal en het 

bracht hem tot onderzoek 

in de Bijbel en belijdenisgeschriften. Het werd 

merkbaar in zijn prediking. 

 

In november 1833 verschijnt een geschrift van hem 

tegen twee predikanten. 

Het draagt de titel: “De schaapskooi van Christus 

aangetast door twee wolven, verdedigd door ds. H. 

de Cock te Ulrum”. 

 

 
 
Dit en nog veel andere zaken brengen ds. de Cock in een slecht licht bij kerkelijke besturen.  

Eerst wordt hij geschorst door de classis. Als hij in beroep gaat bij het provinciaal bestuur wordt zijn vonnis 

bekrachtigd en verzwaard: voor twee jaar geschorst met verlies van traktement. 

Door velen wordt aangedrongen zich af te scheiden, maar daar mist hij nog de vrijmoedigheid voor. 

 

Als in oktober 1834 onverwacht een medestander, ds. H.P. Scholte uit 

Doeveren (NB), ds. de Cock in Ulrum komt bezoeken, verzoekt de kerkenraad 

hem om vrijdagavond 10 oktober te preken. 

 

De kerkklok luidt op een ongewone tijd en al is het vrijdagavond, de kerk zit vol. Velen gaan gesterkt naar huis. 


