
BOUWPLANNEN 
1873 
 
Nadat verschillende jaren de bouwplannen op een laag pitje hebben gestaan, wordt in het voorjaar van 1873 het 

vuur weer aangewakkerd. Het bestaande kerkgebouw is te klein. 

 

Eerst wordt besloten het bestaande kerkgebouw te vergroten, maar dit wordt door de gemeente niet als oplossing 

gezien. 

Als er een terrein in het midden van het dorp te koop komt, meent men dat daar de oplossing ligt.  

Het is eigendom van L. Bos van Wijngaarden Czn. Die als uiterste prijs vraagt f 7.500. 

 

Op Paasmaandag 14 april 1873 om 3 uur wordt een vergadering van de manslidmaten gehouden.  

Daarin wordt definitief besloten om het terrein te kopen voor de te bouwen nieuwe kerk en pastorie. 

 

Op voorstel van de praeses wordt een intekenlijst gemaakt voor rondgang in de gemeente.  

Boven de lijst zet de praeses: “Betoon met ons uw liefdewerk, tot opbouw voor des Heeren Kerk”.  Hij neemt op 

zich om met die lijst rond te gaan. Daar Ds. Juch echter blind is, zal zijn zoontje Philippus hem begeleiden. 

Groot is de offervaardigheid in de gemeente, maar ook daarbuiten. 

 

Een ding wil ik u niet onthouden. Het is gelukkig de enige valse noot in de bereidheid tot offervaardigheid.  

De notulen vermelden het volgende relaas: 

Door een lid der gemeente wordt f 200,- aangeboden voor de nieuwbouw, echter onder bepaalde voorwaarden, te 

weten: 

1. Op een afstand van plm. 2 meter vanaf den predikstoel wil deze broeder drie zitplaatsen gratis voor zijn  

    gezin disponibel hebben gesteld zolang hij en zijn vrouw leven. 

2. Maar hij wil ook dat deze na hun overlijden ter beschikking van hun zoon moeten blijven. 

 

Met algemene stemmen wordt deze zaak verworpen. 
 

 


