
BIJ GIESSENDAM IN DE LEER! 
Om verder over de periode tot 1853 iets te schrijven, moeten we onze aandacht 

vestigen op Giessendam. Daar is in 1835 al een groepje mensen, die bijeenkomsten houden. 
 

De Chr. Afgescheiden Gemeente daar vervult een streekfunctie. 

Uit de notulen van 6 juli 1840 blijkt dat de ambtsdragers uit verschillende 

dorpen komen: Hardinxveld, Giessen-Oudekerk, Giessen-Nieuwkerk en 

Sliedrecht. Voor Sliedrecht zijn als ouderlingen Cornelis Westerhout en Jan Paulusse Visser bevestigd en als 

diaken Johan Peter Loch. 
 

Als het kerkelijk leven wat meer geregeld is wordt er een eigen kerk gebouwd. 

Ook wordt een ledenregister aangelegd. Daaruit blijkt dat vele Sliedrechtenaren in dit register van de 

Chr.Afgescheiden Gemeente van Giessendam voorkomen o.a.: 

Pietje Bakker 

Kornelis Bisschop 

Elias Blokland 

Jan Boer 

Huibert van den Bout 

Anigje, Geertje, Janna van Genderen 

Elizabeth en Hendrina’t Hoen 

Jakob Klein 

Arie, Heiltje, Huibert, Pieter Kraaienveld 

Sijme Kroon 

A. Meijer 

Adriaan Leenman 

Arie, Barbera, Dirk, Kornelis Visser 

Bastiaantje van der Vlies 

Arie Versteeg 

Arie de Waard 

Grietje van der Graaf 

Annigje, Jacob, Geertruy, Jan Stuy 

Neeltje den Hartog 

Kornelia Kalis 

Kornelis Kroos 

H. van Rees 

J. Prins 

D. Nederlof 

J. Dekker 

Hierin komt verandering wanneer Sliedrecht in 1853 een zelfstandige 

gemeente wordt. 

 


