
1 april 1872 
Geen moppendag maar een serieuze zaak. 

 

1 april 1872 is het driehonderd jaar geleden dat Den Briel door de Watergeuzen werd ingenomen.  

Door het gehele land worden herdenkingen gehouden, ook in Sliedrecht. 

 
“In den avond van den 1e April hield den herder en leeraar eene doeltreffende rede. Omdat daar de 

Grondslag is gelegd tot bevrijding van ons land van het Spaanse juk en vrijheid voor den Gereformeerden 

Godsdienst”. 

 

 
De gemeente gaf als dankoffer f 38,40, dit als bijdrage tot het bouwen van een nieuwe kerk der Chr. Gereformeerde 

Gemeente in Den Briel.  

Die kerk draagt de toepasselijke naam “Geuzenkerk”. 

 

 
De bijdrage in de eigen kerkenkas is wel eens te weinig, ook vroeger al. 

Op 6 mei 1872 vraagt de praeses in de kerkenraad of er nog broeders zijn, die f 200,- willen voorschieten.  

Als antwoord komt: “Ja, tegen 5%”. 

Op de vraag of er nog iemand is, die een bod wil doen, biedt een ander het bedrag tegen 4%.  

Dit wordt dan in dank aangenomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


